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Kutlu Özemrak 
Genel Yayın Yönetmeni 


Neredeyse kışın ortasını geçiyoruz. Havaların mevsim normalleri üzerinde olması dolayısıyla kış turizmi de sekteye uğramış durumda. En son aldığımız duyumlara göre Uludağ'da bile karın erimesi söz konusu. Tabii kışı sevmeyenler ise bu durumdan memnun. 


Şubat ayı da sevgililer günü yoğunluğuyla bir çırpıda geçip gidecek; sizler de bu anlamlı günde sevdiklerinize, şeflerimizin tariflerini yapabilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli ve görsel olarak da iştah açıcı reçeteler. 


Bu ay dergimizde hem sevgilinizle gidebileceğiniz destinasyonlara hem de tariflere yer verdik. 
Ayrıca Fransa lezzet elçimiz olarak aramıza yeni katılan Şebnem Hanımı da yakından takip etmenizi öneriyorum. Bu sayıdan itibaren Fransa'nın lezzetli keşiflerini bizlerle paylaşacak. 


Keyifli okumalar. 
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İMTİYAZ SAHİPLERİ 
KUTLU OZEMRAK kutluozagmail.com / OZGUR KAYA ozgurkayaaymail.com 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ © KUTLU ÖZEMRAK kufluafravelandgourmets.com 


EDİTÖR & GÖRSEL TASARIM (DİDEM MAZLUM didemmazlumaymail.com 


Katkıda Bulunanlar Ahmet Karanis, Ayça Çelebioğlu Gökpınar, Geyhan Güneş, Ender Şire, Gülhan Kara, Gülşah Şen, Müberra Bağcı, Özge Yücesoy, Sıla Uçan, Şebnem Demirel 


Reklam (0 (532)6043034 dergimatravelandgourmets.com 


Travel And Gourmets bir Doka Reklam, Turizm, İnsaat LTD. ŞTİ. markasıdır. 


Travel And Gourmets basın meslek ilkelerine uymayı kabul etmiştir. 
Reklamların sorumlulukları reklam verenlere, yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. 


YAZIŞMA ADRESİ / MERKEZ Ni 
6436/2 NO:4 D:1 YALI MH. KARŞIYAKA - İZMİR 
TEL: 0 (532) 604 30 34 
MALL; dergilatravelandgourmets.com 
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İzmir'in yeni buluşma noktasi 
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Park Inn by Radisson İzmir 
Cumhuriyet Bulvarı No:124, 85210 Konak/İzmir Tel: (9232) 404 42 42 e parkinn.com/hotel-izmir 


Mutluluk tadında ürünlerin yaratıcısı Özsüt, menüsünde olmayan sürpriz lezzetlerle misafirlerine keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. 


Şubat ayının ürünü ise yoğun çi- ra 


kolatası ve tazecik kakaolu kekiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan 


Çikobella. Üstelik 6 - 8 kişilik bu | 


leziz pasta, Şubat ayına “özel f1- 
yatıyla 60 Tİ yerine yalnızca 49 
TL'ye satışa sunuluyor. 
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29 Ocak- Tl Şubat tarihleri arasında The Ritz-Car- 
İton, İstanbul'da düzenlenecek Gaziantep Lezzet Günleri için İstanbul'a gelecek ünlü şefler M. Ragıp z Güzelbey ve Doğa Çiftçi, Antep mutfağının damak & çatlatan yemeklerini İstanbullular ile buluşturacak. 


Geleneksel Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri olan Dana Kaburga, Carâme Restaurant tarafın - e ; 


dan günümüze uygun olarak yeniden yorumlanıyor. İp ile bağlanarak tavada dağlanan ve kök sebzeleriyle BER. 


fırında usul usul pişmeye bırakılan Dana Kaburga, lezzet kaşiflerini üst düzey bir deneyimle buluşturuyor. 


ÇIRAĞAN SARAYI'NDA 


Nice aşklara ev sahipliği yapmış tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferi ile Çıragan Sarayı; Sevgililer 
Günü'nde romantik bir kaçamak yapmak isteyen çiftleri birbirinden heyecan verici sürprizlerle karşılıyor. 


ülşa 
Chef & Iv Programcısı 


sulsahsen.com.tr 


.com.tri 


MALZEMELER: 


I demet Taze roka 

4 demet Dereotu 

Vz demet Baby ıspanak 

2 adet Yeşil elma 

ladet Kapya biberi 

Va su bardağı | Çiğ kaju veya badem 
| tatlıkaşığı | Tereyağı 


Sosu için 
MALZEMELER: 
4 yemek kaşığı 
I yemek kaşığı 
V2 oranında ladet 

# oranında 
Bir tutam 


leytinyağı 
Hardal 

Portakal suyu 
Mandalina suyu 
Limon suyu 
Tuz, karabiber 


HAZIRLANIŞI: 


1. Ispanak, roka, dereotu, kapya biberi ve yeşil elma doğranarak karıştırma kabın- da karıştırılıp servis kaselerine pay edilir. 

2. Kajular V2 çay kaşığı tuz ve tereyağı ile kavrulur. 

3. Sosu hazırlamak için ise; 
tarifte belirtilen tüm malzemeler bir kapta tuzu kontrol edilerek çırpılır ve orta kalınlıkta sos kıvamı elde edilir. 


Creme Brulee ya da Krem Karamel... Her ikisi de adını şekerin karamelize edilmesinden alan Fransız mutfağının en sevilen “sütlü” tatlılarındandır. Krem karamel için önce karamelize edilmiş şeker, servis kaplarının dibine konur ve üzerine pişirilmiş sütlü yumurtalı tatlı karışımı ilave edilerek soğumaya bırakılır. Ters çevrilerek çıkarılıp soğuk servis yapılır. Creme brulee de ise sütlü yumurtalı tatlı karışımı servis kaselerine paylaştırılır, benmari usulü pişirilir. 
Her iki tatlının da karamelize olmuş şekerli kısmı servis edildiğinde üst kısmında kal - mış olur. Birinde şekerin kıtırtısını duyar, diğerinde duymazsınız. Kadifemsi yumuşaklığı ile her bir yudum nefasetle yenir. 


——. m, 


HAZIRLANIŞI: 


I. Süt, krema, şeker ve limon kabuğu rendesini ufak bir tencereye koyup devamlı karış-TE tırarak orta ateşte ılıtın. 

MALZEMELER: 2. Parmağınızın yakacak sıcaklığa geldiğinde 250gr. | Krema ocaktan alın. 
2506r. | Süt 3. Yumurta sarılarını bir kasede çırpıp beklebadet (| Yumurtasarısı meden tenceredeki sıcak karışıma ekleyin ve 
| /0gr. Toz şeker hızlıca karıştırın. 
w Bir miktar Limon kabuğu rendesi 4. Vanilyayı da ilave edin ve tekrar karıştırın. 
İ lpaket | Vanilya >. Isıya dayanıklı tatlı kaselerine paylaştırıp derince bir fırın tepsisine dizin. 
6. Tepsinin içine iki parmak kadar su koyup önceden ısıtılmış 140 derece fırında 25-30 dakika pişirin. 
7. Soğuyunca buzdolabına koyun. 
8. Servisten önce üzerlerine birer tutam toz şeker serpip pürmüzle yakarak şekeri karamelize edin. 
9. Soğuk olarak servis edin. 


“Mantı nereden gelmiş?” diye kime sorarsanız sorun size hiç düşünmeden "Kayseri" diyecektir. Peki hiç düşündünüz mü “Kayseri'ye nereden gelmiş” diye? Ben söyleyeyim; Çin. Bunu okuyanlardan itiraz edenler mutlaka çıkacaktır. Siz itiraza başlamadan önce ben açıklamaya başlayayım; Türkçe'deki “Mantı” kelimesi, Çince'deki “Mantou” kelimesinden türetilmiş. Bu lezzetin Çin'den Anadolu'ya yüzyıllar önce Orta Asya Türkleri vasıtasıyla getirildiği düşünülüyor. Hatta öyle söyleniyor ki; bilinen adıyla “Börek” bile (Yani hamurun arasına çeşitli malzemeler koyup pişirme) Mantou'un Anadolu'ya yolculuğu sırasında geçtiği topraklardan değişerek oluşmuş bir lezzet. Tarih kayıtlarındaki mantıya ait en eski bilgi 13. 
yy'a ait. On beşinci yüzyıl Osmanlı mutfağı - nın da en gözde yemeklerinden birisiymiş. 
Öyle ki, Fatih Sultan Mehmet'in sabah sofraları için haftanın beş günü mantı pişirilirken, 16. yüzyıl İl.Beyazıt döneminde de Topkapı sarayının sonbahar yemekleri listesinde yer almış. Ancak mantı, günümüzdekinden farklı olarak Osmanlı mutfağında, nohut vb. bakliyat eklenip buharda pişirilerek hazırlanıyormuş. Yani pişirme yöntemi açısından Çin'den gelen haline oldukça yakın. 
Gelelim az sonra tarifini verecek olduğum mantıya. Gerek hamur bazında, gerekse iç katkısı bazında biraz farklı ve bir o kadar lezzetli. Hamurunda renksel anlamda biraz oynayalım istedim ve tabii bunu gayet sağlıklı biçimde pancar püresi kullanarak yaptım. 


Gayhan Güneş 
Chef 


“ 


İç harcı için 
MALZEMELER: 
Hamuru için Yarım adet | Küçük boy soğan MALZEMELER: I diş Sarımsak 
Dgr. Un ladet Kapya biber 
I yemek kaşığı | Pancar püresi 2-3adet (| Brüksel lahanası ladet Yumurta I bağ Ispanak 
I çay kaşığı Tuz Zadet Yumurta 
| çay bardağı | Su Bir miktar | Zeytinyağı 
Bir tutam | Tuz, karabiber 
Bir tutam | Muskat 


HAZIRLANIŞI: 


1. Öncelikle hamuru yoğurup yarım saat kadar dinlendirmeye alın. 

2. Hamur dinlenirken bir tava içinde öncelikle soğan ve sarımsağı, ardından sırasıyla ince kıyılmış Brüksel lahanası, kapya biberi ve ıspanağı kavurun. 

3. Kavrulan harca yumurtaları kırıp karıştırarak pişirin. 

4. Tuz, karabiber ve muskat ilavesinin ardından soğuması için dinlendirmeye alın. 

5. Dinlenmiş hamuru yufkadan biraz daha kalın açın. 
Dilediğiniz ölçülerde kare kesip iç harcından ekleyerek, pişerken açılmayacak şekilde sıkıştırarak kapatın. 

6. İşlem bittikten sonra normal ya da sebze suyunda mantıları 4-5 dakika haşlayıp tabaklara alın. 

Servis önerisi: Ben ince kıyılmış bir kaç dal naneyi ve bir diş sarımsağı yoğurtla karıştırdım ve en üstüne de tereyağı kızdırdım. Siz dilerseniz küçük değişiklikler yapabilirsiniz. 


4 


“MALZEMELER: 


3 adet Yumurta (Oda sıcaklığında) 
Isu bardağı | | Şeker 

/e çay kaşığı | Tuz 

100 gr. Süt (Oda sıcaklığında) 
Vasubardağı | Zeytinyağı 

Isu bardağı | | Un 

| paket Kabartma tozu 

3 adet Bütün armut 


d 


Ayça Çelebioğlu GOK 
Pastry Chef & Food Stylist. 


aycanummies.com  * 


v 


KO aycanummies 


HAZIRLANIŞI: 
1. Fırını 175 C'de ısıtın. 
2. Yumurtaları teker teker bir karıştırma kabına alarak tuz ile çırpmaya başlayın. Beyaz köpük kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra azar azar şeker ilavesi yapın ve şeker kaybolana kadar çırpmayı sürdürün. 
3. Süt ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. 
4. Ayrı bir kasede un ve kabartma tozunu 2-3 kere eleyerek yumurta karışımına azar azar ilave edip karıştırmayı sürdürün. 
ek, pasta nıza veyasisıya dayanıklı cam baton kalıbınıza parşömen kağıdı yerleştirin. Hamur karışımının yarısını kalıba aktarın. 
1 olarak farklı yerlere yerleştirin. Hamur karışımının diğer yarısını da ilave edip 


sonra, fırını 150 C'ye düşürün ve kek kalıbınızı fırının bir alt haznesine alın. 150 
Dişip pişmediğini test edin. 
le servis yapabilirsiniz. 


el 
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Şubat ayı gelince ilk akla gelenlerden biri "Sevgililer Günü”. Dolayısıyla ben de size Avrupa'nın 

en romantik şehirlerinden Venedik'i anlatmak istedim. Yalnız bu tarihlerde Venedik çok popüler... 
Venedik'in şubat ayında dünyanın dört bir yanında turist çekmesinin en önemli sebebi ise karnavalı. 
Çok eski tarihlere dayanan “Venedik Karnavalı"nda insanlar birbirinden güzel maske ve kostümlerle sokaklarda dolaşıyor. Zaten güzel bir şehir olan Venedik bu mevsimde daha da renkleniyor, daha da güzelleşiyor. Festivalin bu yılki tarihi 2/ Ocak-13 Şubat, gezinizi bu tarihler arasında yapacaksanız çok kalabalık olacağını dikkate alarak planlamanızı öneririm. 


Venedik, dünyanın en garip yer şekillerinden biri kabul ediliyor. Birbirinden ayrılan yüz yetmiş yedi civarı kanalla birbirlerine bağlanan yüz on sekiz ada üzerine kurulmuş bir yer. Bu adaları bağlayan pek çok kanal ve köprü görmek mümkün. Bu özelliği dolayısıyla "Yüzen şehir” olarak da anılır. Şehrin caddelerinde ve ara sokaklarında yalnızca yayalar dolaşabilir, gelen turistler arabalarını şehrin girişin- deki garajlara bırakmak zorunda kalırlar. Bu şehirde 


© ulaşım deniz taşıtlarıyla yapılır; Venedik'in sembolü 


sayılan gondollar eskiden zenginler tarafından özel araç gibi kullanılmaktaymış. Yapımında kullanılan malzemelerin oldukça pahalı olması, kullanmanın ustalık gerektirmesi gondolu özel yapan nitelikleri. 
Venedik; kanalları, köprüleri, gondolları, etkileyici mimarisi, renkli maskeleri ile gördüğüm en güzel ve romantik şehirlerden biri. 
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NE YAPILIR? 


SAN MARCO MEYDANI 
(PLAZZA SAN MARC0) 


Venedik'in en ünlü meydanı olan San Marco aynı zamanda dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak da bilinir. 
Sehrin en bilinen yerlerinden San Marco Meydanı etrafında önemli yapıları da barındırıyor. San Marco Bazilikası, Dükler Sarayı, Aziz Mark'ın Çan Kulesi, Correr Müzesi bunların başında geliyor. Venedik gezilecek yerler listesinin başında yer alan bu meydan sıklıkla festivaller, konserler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Şehirdeki sosyal hayatın da en canlı olduğu yerlerden biri olan meydanın etrafında otel, cafe, restoran ve çeşitli mağazalar yer almakta. Cafe ve restoranlardan yükselen klasik müzik eşliğinde meydanda vakit geçirmek son derece keyifli. Bu meydan için Napolyon'un "Dünyanın en güzel salonu” dediği rivayet edilmektedir. San Marco Meydanı, kış döneminde suyun yükselmesi nedeniyle ziyarete kapalı olabiliyor. Buna denk gelmezseniz burayı gezmek için en elverişli mevsim kış, çünkü yazın çok kalabalık olan bir yer. 


SAN MARCO BAZİLİKASI 
(BASILICA DI SAN MARCO) 


San Marco Bazilikası Venedik'teki en meşhur kilisedir ve şehirde ziyaret edilecek yerlerin başında gelmektedir. San Marco Meydanı'nda yer alan kilise, mozaikleri ile ünlü. Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan yapı kubbesindeki altın rengi mozaikler sebebiyle “Altın kilise” olarak da bilinir. Beş kubbeli kilisenin Ayasofya Müzesi model alınarak yapıldığı da söylenmektedir. Dış cephesinde çeşitli heykel ve kabartmalar dikkati çekmektedir. Meydandaki kilisenin yanında Dükler Sarayı, karşısında da Aziz Mark'ın Çan Kulesi bulunmaktadır. Kilise Venedik manzarasını izlemek için de çok elverişli bir konumdadır.vKiliseye giriş ücretsiz olmakla birlikte manzara izlenecek kısma giriş ücrete tabi. 
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DÜKLER SARAYI 
(PALAZZO DUCALE) 


Dükler Sarayı, Venedik'in yönetim merkezi olmak üzere 9. yüzyılda inşa edilmiş. Görkemli saray daha denizden Venedik'e doğru yaklaşırken dikkati çekmeye başlıyor. Gotik tarzda inşa edilmiş olan saray Venedik'teki ilgi gören yerlerden. 
Etkileyici bir mimari yapısı olan saray Venedik'in gücünü ve ihtişamını gösterme işlevine de sahip. Tarih boyunca birçok kez sel, yangın gibi talihsizlikler yaşayan saray restorasyonlar sonrası müzeye dönüştürülmüş. İsterseniz ücretli olarak sarayın iç kısmını da gezebiliyorsunuz. Rehberli bir geziye katılırsanız burası için yaklaşık bir saatlik zaman ayırmanız gerekecektir. Saat 19.00'a kadar ziyaret edebilirsiniz. 


AZİZ MARK'IN ÇAN KULESİ 
(CAMPANILE DI SAN MARCO) 


Aziz Mark'ın Çan Kulesi, Venedik'in sembol yapılarındandır. San Marco Meydanı'nda yer alan yapı 9. yüzyılda inşa edilmiş 1900'lerin başında ise tamamen çökmüştür. Daha sonra aslına uygun olarak yeniden yapılmış olan kulede beş tane çan bulunmaktadır. Kulenin seyir terası kısmına çıkıp nefes kesici şehir manzarasını izleyebilir, gezmeye başlamadan önce meydanı tepeden keşfe başlayabilirsiniz. Terasa çıkmak için ücret ödemek ve kalabalık dönemde uzunca bir sıra 


“ beklemek gerektiğini de belirtelim. Haftanın her 


günü 09:00-19:00 saatleri arasında kuleye çıkabilirsiniz. 
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SAAT KULESİ 


(TORRE DELL OROLOGIO) 
San Marco Meydanı'nda bulunan bir başka sembolik 


yapı olan Saat Kulesi 1400'lü yıllarda yapılmış. Üst kısmında iki adet insan figürü yer alan kulenin zama- nın geçişine dikkati çekmek için yapıldığı söylenmek- te. Benzerini bir başka yerde yapmasınlar diye kulenin yapımında çalışan işçilerin gözlerinin kör edildiğine dair de bir rivayet söz konusu. Yapıyı dışarıdan fotoğraflayabilir ya da ücret ödeyerek iç kısmına da girebilirsiniz. 
CORRER MÜZESİ (MUSEO CORRER) © EMEN EMMEŞMRMMmepn EU | San Marco Meydanı'nda ziyaret edilmesi gereken bir Genre 

başka yer Correr Müzesi. Şehrin ünlü müzelerinden Correr'in bünyesinde bir de Arkeoloji Müzesi yer alır. Adını Venedikli aristokrat, Teodoro Correr'den almıştır. Venedik'in binlerce yıllık tarihine ve sanatına dair pek çok şeyi burada görmek mümkündür. 
10:00-19:00 saatleri arasında gezilebilecek müzeye (ği a Tm 


giriş ücretli. XY a a4 i 5 Y 7 


wv — 
FENİCE TİYATROSU (LA FENLCE) iz vesie Ag zi Fenice Tiyatrosu, Venedik'in en eski tiyatro ve opera MN " ri | 


salonudur. 17/97'de yapılan bina bir yangında büyük 


zarar görmüş, daha sonra yeniden inşa edilmiştir. — Si ö vü — öö Ve “a 


Burada sahnelenen oyun ve operaları izlemek isterse- g g. 
niz biletlerinizi epey önceden almanız gerekmektedir. 2 e 

Bunun dışında binayı görmek isterseniz ücretli olarak i e 4 İ 09:30-18:00 arasında ziyaret edebilirsiniz. i Di pi 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MOCENIGO MÜZESİ 


(MUSEO DI PALAZZO MOCENIG0) 
17. yüzyılda gotik tarzda inşa edilen saray, başta Venedik 


Cumhuriyeti'nin en önemli ailelerinden biri olan Mocenigolara aitken bugün tekstil ve kostüm müzesi olarak kullanılmaktadır. 2013'den sonra müzeye parfüm kısmı da eklenmiş. Ayrıca içerisinde moda tarihi ile ilgili bir kütüphane de yer alıyor. 


- BÜYÜK KANAL (CANAL GRANDE) 


Büyük kanal, sular üzerinde kurulu Venedik'te su trafiğinin sağlandığı ana hattır. $ şeklindeki kanal şehri adeta ikiye böler. Kanalın etrafında pek çok önemli yapı bulunmakta. 
Kanalın çevresinde harika bir manzaraya sahip bu yapılar yapıldığı dönemin özelliğini hala taşımaktalar. Bunlardan bazıları Venedikli ailelerin zenginliklerini gösterecek şekil - de yapılmıştır. Kanal üzerinde gezmek için gondol, deniz 


2 otobüsü,sutaksisi gibi seçenekler var. Ayrıca kanal üzerin- 


de geleneksel olarak her yıl kürek yarışı düzenlenmektedir. 


8 AHLAR KÖPRÜSÜ 
(PONTE DEL SOSPIRI) 


Köprüler ve kanallar şehri Venedik'in bir başka ünlü köprüsü de Ahlar Köprüsü'dür. Bu ilginç ismin Lord Byron tarafından verildiği bilinmektedir. Sebebinin ise eski zamanlarda mahkumların duruşma ardından Venedik'e son kez bakıp iç geçirmesinden kaynaklandığı söylenir. Venedik'in 


#4 romantik atmosferini destekleyen bir inanışa göre İse © gün batımında köprünün altında öpüşen çiftlerin aşkları 


ölümsüz olur. Antoni Contino tarafından tasarlanan köprü beyaz taş kullanılarak yapılmış. Palazzo delle Prigioni ve Palazzo Ducale'yi birbirine bağlayan köprü, üzerinde küçük küçük pencerelerin olduğu değişik bir mimariye sahiptir. 
Pencereler ızgara çubuklarla kapalı olduğundan köprüden Venedik manzarası pek fazla görülmemektedir. 
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LL 
RIALTO KÖPRÜSÜ (PONTE DI RIALTO) 


Şehrin merkezinde bulunan Rialto Köprüsü Venedik'te yer alan dört büyük köprüden biridir. Köprü 16. yüzyılın sonlarında Venedik'te düzenlenen bir yarışma sonucunda yapılmıştır. Ünlü mimarlar arasında düzenlenen yarışmada Antonio de Ponte en güzel köprüyü yapacak kişi seçilmiştir. Rialto Köprüsü uzun bir süre büyük kanal üzerindeki yaya trafiğini sağlayan tek köprü olma özelliğini korumuştur. Rialto Köprüsü iki yakayı birbirine bağladığı gibi aynı zamanda son derece hareketli bir alışveriş alanıdır. Rialto Köprüsü üzerindeki dükkanlarda turistik amaçlı pek çok obje satılır. Bir yandan alışveriş yapabilir diğer yandan manzaranın keyfine varabilirsiniz. 
Köprü muhteşem bir kanal manzarasına sahip, bu noktadan çekeceğiniz fotoğraflar harika olacaktır. Köprünün altından geçen gondollar da manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Bu sebeple Rialto Köprüsü Venedik'te en çok ilgi gören ve fotoğraf çekilen köprü diyebiliriz. Gondol turu yapmayı düşünürseniz bu noktadan da başlayabilirsiniz. 


MODERN SANATLAR MÜZESİ 


(CA' PESARO) 


17. yüzyılda yapılan saray Büyük Kanal üzerindedir. 
Mermer sütunların ağırlıklı olarak kullanıldığı yapı barok mimarisinin örneklerindendir. Daha çok sergi amaçlı kullanılan bina içerisinde çeşitli resim sergileri gezilebilir. 
Kış döneminde 10:00-17:00 arasında açık olan müzeye giriş ücretlidir. 


CA' D'ORO (ALTIN EV) 


Altın Ev olarak da bilinen Ca' d'Oro Büyük Kanal üzerinde bulunan gösterişli yapılardan bir tanesi. Dışındaki altın süslemelerden bugüne pek bir şey kalmasa da Venedik'te görülmesi gereken yapılardan diyebiliriz. İki katlı olarak Gotik tarzda yapılmış ev son sahibi tarafından bağışlandıktan sonra müze haline getirilmiş. Müzeye giriş ücretli. 
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GRASSI SARAYI (PALAZZO GRASSI) 


Palazzo Grassi Büyük Kanal'da yer alan klasik mimari tarzından inşa edilmiş yapılardan biridir. Giorgio Massari tarafından tasarlanan yapı 1700'lü yıllarda yapılmıştır. İlk sahipleri olan Grassi ailesinin satmasından sonra bina birçok farklı kişi tarafından kullanılmış, son olarak ise bir restorasyondan geçerek sanat galerisine dönüştürülmüştür. 


FRARI SANTA MARIA GLORIOSA BAZİLİKASI (BASILICA DI SANTA MARİA GLORIOSA DE! FRARI) 


Büyük kanal, sular üzerinde kurulu Venedik'te su trafiğinin sağlandığı ana hattır. S şeklindeki kanal şehri adeta ikiye böler. Kanalın etrafında pek çok önemli yapı bulunmakta. Kanalın çevresinde harika bir manzaraya sahip bu yapılar yapıldığı dönemin özelliğini hala taşımaktalar. 
Bunlardan bazıları Venedikli ailelerin zenginliklerini gösterecek şekilde yapılmıştır. Kanal üzerinde gezmek için gondol, deniz otobüsü, su taksisi gibi seçenekler var. Ayrıca kanal üzerinde geleneksel olarak her yıl kürek yarışı düzenlenmektedir. 


ACCADEM!A MÜZESİ (GALLERİE DELL'ACCADEMLA) 


Dorsodura Venedik'in merkezinden Büyük Kanal ile ayrılan önemli bir bölge. Kültürel açıdan verimli bu mahallede Peggy Guggenheim Koleksiyonu gibi ünlü sanat merkezlerinin yanı sıra Academia da bulunmaktadır. Accademia önce bir sanat okulu olarak kurulmuş, daha sonra müze haline getirilmiştir. Venedik'in önemli müzelerinden olan Accademia'da Rönesans dönemine ait başyapıtlar görülebilir. Dünyaca ünlü ressamların eserlerini görebileceğiniz müzeye giriş ücretli. 
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PEGGY GUGGENHEIM KOLEKSİYONU 
(COLLEZİONE PEGGY GUGGENHEİM) 


Palazzo Venier dei Leoni içerisinde yer alan Peggy Guggenheim Koleksiyonu ünlü sanatçıların eserlerini barındırıyor. Avrupa'nın en iyi sanat koleksiyonuna sahip olduğu söylenen müze meraklıları için oldukça ilgi çekici. 
10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilen müzeye giriş ücretli. 


SANTA MARLA BAZİLİKASI 
(BASILICA DI SANTA DELLA SALUTE) 


Dorsoduro'nun Büyük Kanal'a bakan kısmında yer alan kilise 17. Yüzyılda inşa edilmiş. O yıllarda veba salgını olması dolayısıyla halkın büyük kısmı ölmüş, çaresiz kalan Venedikliler bu dönemde pek çok kilise yapmıştır. Santa Maria da bu "Veba kilisesi” olarak anılan kiliselerdendir. 
Süslü yapısı dolayısıyla Venedik'in en bilinen ve en çok fotoğraflanan kiliselerinden biridir. Özellikle kubbesi ihtişamlı olup kilisenin dışı kadar içi de etkileyicidir. 


PUNTO DELLA DOGANA MÜZESİ 
(MUSEO PUNTA DELLA DOGANA) 


Punta Della Dogana bir modern sanat müzesi. Fransız milyoner Francois Pinault, 17. yüzyıldan kalma bir yapıyı restore ederek burayı müze haline getirmiş. İçerisindeki sergiler dönem dönem değişiyor. Dorsoduro Mahallesinin en ucunda, burun kısmında yer alan üçgen şekilli yapı konumu ve dış görünüşü ile de dikkati çekiyor. Santa Maria Bazilikası'nın hemen yanında yer alan müzeye giriş ücretinin biraz yüksek olduğunu da belirtelim. 
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Venedik teki saraylar, kiliseler, müzeler, sanat galerileri o kadar çok ve güzel ki anlatmakla bitecek gibi değil. Burada saydıklarımız dışında Fortuny Museum, eski bir saray olan Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, Ca' Rezzonico Müzesi, denizcilik müzesi Museo Storico Navale, bir Rönesans sarayı olan Fondazione Öuerini Stampalia, San Zaccaria Kilisesi, Santa Maria dei Miracoli Kilisesi görebileceğiniz diğer önemli yerler. 


Venedik'e gitmişken etrafında yer alan birbirinden güzel adaları görmemek olmaz. Murano, Burano, Lido, Torcello, San Giorgio Miaggiore, Giudecca bunlardan bazıları. Tabii bu ziyaretler yaz mevsiminde daha keyifli olacaktır. 
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NE/NEREDE YENİR? 


İtalya ile ilgili diğer yazılarımda da detaylı bir şekilde bahsettiğim gibi İtalyan mutfağı çok zengin ve lezzetli, Aklımıza hemen pizza, makarna, risotto, tiramisu geliyor ama Venedik, gezdiğim diğer İtalyan şehirlerine göre lezzet açısından daha az şey vaat ediyor. Bunun en büyük sebebi herhalde çok turistik olması, fıyatlar yüksek ve porsiyonlar küçük. Venedik'in bir ada oldugunu düşünürsek burada yenebilecek şeylerin başında deniz ürünleri geliyor. Deniz ürünleri için Osteria alle Testiere'yi önerebilirim. Küçük bir mekan, yer bulmak zor olabilir o yüzden rezervasyonla gitmekte fayda var. Ristorante Riviera, L'Osteria di Santa Marina, Österia All'Arco şık bir akşam yemeği için gidilebilecek restoranlar. 


Venedik ara sokaklarında daha küçük ve turistik olmayan yerlerde pizza, sandviç gibi daha ekonomik ve hızlı karın doyurabileceğiniz yerler de bulabilirsiniz. San Marco Meydanı'ndan uzaklaştıkça fıyatlar düşüyor. 


TRAVEL AND GOURMETS 


» 


36 


Venedik'te mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biri bence Caffe Florian. Burası geçmişte ünlü sanatçıların da ziyaret ettiği tarihi bir mekan. Dekorasyonunda da bu tarihi havayı hissedebiliyorsunuz. Canlı olarak klasik müzik dinleyebiliyorsunuz. 
Garsonlar frakla servis yapıyor. Sunum ve lezzetler de iddialı. Hal böyle olunca bunların da bir de yüksek bedeli var tabii. Bunu göze almak istemezseniz bir şeyler yiyip içmeseniz bile ziyaret edip ortamını görmenizi tavsiye ederim. Zaten meşhur San Marco Meydanı'nda bulunduğundan önünden geçmeniz kaçınılmaz. Bu meydandaki bir başka ünlü ve tarihi cafe ise Gran Caffe Ouadri. Bir kahve ve tatlı ya da yemek için tercih edebilirsiniz. Buranın özellikle cappuchinosu meşhur. Dekorasyon, müzik, lezzetler ve fıyat konusunda Caffe Florian için söylediklerim burası için de geçerli. Rosa Salva da çok renkli ve muhteşem görünen tatlı çeşitlerini bulabileceğiniz bir başka pastane. Ai Tre Mercanti yine San Marco Meydanı'na yakın bir tatlıcı, burada mutlaka tiramisu denemelisiniz; yediklerinizin en güzeli olabilir. Hatta hazırlanışını da izleyebilirsiniz. Tiramisu dışında iki tatlı önerim daha olacak: Biri "Pincia”, Venedik'in geleneksel lezzetlerinden olduğu söylenen bu hamur işi kuru meyve ile hazırlanan bir çeşit kek. Bir diğeri ise "Frittelle alla Veneziane” kızarmış hamurlu bir tatlı çeşidi. 


Venedik'te akşam yemeği öncesi içki ve atıştırmalıklarla geçirilen bir süre var, "Bacari” adı verilen saatlerde bu romantik şehrin keyfini çıkarabilirsi - niz. İtalya'nın meşhur şarapları ve yine bilinen içki - leri spritz ya da bellini size eşlik edecektir. 
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NEREDEN/NE ALINIR? 


Venedik'te alışveriş konusunda pek çok seçenek var. Turistik bir şehir olması dolayısıyla fıyatlar yüksek olsa da yine de her bütçeye uygun şeyler bulmak mümkün. Bu şehirden alacağınız en güzel şeylerden biri bence maskeler. Maskeli magnetler de oldukça sevimli ve maskeye göre daha ekonomik. Venedik'in sembollerinden bu güzel maskelerin ortaya 


| çıkışı ile ilgili farklı hikayeler söz konusu. Veba salgınından 
© korunmak ya da yaralarını gizlemek amacıyla insanların mas- 


ke kullanmaya başladığı söylendiği gibi maske ve kıyafetlerin 


* zengin-fakir arasındaki farkı gizlemek amaçlı kullanıldığı da 


rivayet ediliyor. Maske geleneği nereden çıkmış tam olarak bilmesek de Venedik'le özdeşleştiği kesin. 


Maske dışında sık karşılaşacağınız bir başka şey cam ürünler olacak, çünkü Venedik'e bağlı adalardan Murano'nun cam ürünleri çok meşhur. Fiyatları oldukça yüksek bu ürünleri taşımak da riskli bence. 


Bunun dışında modanın merkezi İtalya'dasınız, bütçeniz uygunsa ünlü İtalyan markalarından kıyafet ya da ayakkabı, çanta alışverişi de yapabilirsiniz. Venedik'te büyük alışveriş merkezleri yerine daha küçük dükkanlar karşınıza çıkacak. 


İlginizi çekiyorsa sokak pazarlarını da gezebilirsiniz. Bunların başında Rialto Pazarı geliyor. Venedik'e özgü yerel ve taze ürünleri bu pazarda bulabilirsiniz. Rialto Köprüsü'nün biraz ilerisinde kurulan bu pazarı saat 14:00'ten önce gezmeniz gerek. Bir şey almasanız da görmek için gitmenizi öneririm. 
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NEREDE KALINIR? 


Baştan beri söylediğim gibi Venedik hem bir ada hem de turistik bir bölge olması dolayısıyla fiyatların yüksek olduğu bir yer. Dolayısıyla yeme içme ve alışverişte olduğu gibi konaklama konusunda da biraz bütçeyi yüksek tutmak gerekecek. Özellikle tatilinizi yaz sezonu ya da karnaval zamanı gibi kalabalık dönemlerde planlıyorsanız yer bulmak bile sorun oluşturabilir. Bu sebeple pek çok kişi konaklama için Lido Adası, Mestre, Padova ya da Treviso gibi Venedik'e yakın yerleri tercih edebiliyor. Tabii bu durumda yol masrafı ve yolda geçireceğiniz süreyi de dikkate almak gerek. Bir de Venedik'e günübirlik gitmek yerine orada konaklayıp gecesini gündüzünü yaşamak, şehrin ruhunu hissetmek elbette çok daha keyifli. 


Venedik'te konaklamak isterseniz seçenekleriniz San Marco çevresi, San Polo, Santa Croce Castello, Dorsoduro, Cannaregio ve Ciudecca. Venedik'in en pahalı yeri San Marco çevresi, şehir merkezinden uzaklaştıkça fıyatlar düşecektir. Venedik'in kuzeyinde kalan Cannaregio bölgesi biraz daha ekonomik. 
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Moskova'ya iner inmez Rusya'da olduğunuz anlaşılıyor, her taraf her biri birbirinden güzel kadınlar ve onları izleyen meraklı gözlerle dolu. Sadece erkeklerin değil kadınların bile gözlerini alamadığı güzel kadınlar. Biz bu detaya fazla takılmadan, Moskova'yı keşfe başlıyoruz. 


Moskova'da hava imanından çıkıp şehir merkezine geldiğiniz anda kendinizi 19. 
yüzyıla ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. 
Şehrin bir yanı komünizm yıllarından kalma, birbirinin aynısı sosyal konutlarla doluyken, bir yanını geniş caddeler, ihtişamlı saraylarla süslenmiş. 


Moskova'nın her köşesinde bir sanat, bir edebiyat, her sokağında bir tarih bir yaşanmışlık saklı. Eğer her detayı 

yakalamak, hatta detaylarda kaybolmak istiyorsanız pür dikkat gezmelisiniz. 

Bu şehir o kadar sanatla dolu ki, insan Moskova sokaklarında yürürken kendini bazen Anna Karenina, bazense Nazım Hikmet'in büyük aşkı Piraye gibi hissediyor. 


ME NEN 
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Aşklar, hayaller, umutlar, kısacası yaşanmışlıklar şehri Moskova. Bir tarafta Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından Puşkin'in zamanının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği Puşkin Cafe, diğer bir tarafta tüm ihtişamı ile kenti kucaklayan “Kremlin Sarayı” ya da şehrin en popüler ve kalabalık caddesi “Arpat”. Her yer ayrı etkileyici olsa da Moskova'da beni en çok etkileyen, en çok hüzünlendiren, içime en çok dokunan yer Nazım Hikmet'in mezarı oldu. Bırakılan çiçekleri, mektupları görünce insanın içinde adeta bir şeyler kopuyor. Onun şiirlerindeki yaşama sevincini, aşklarını düşünüyorum ve aklımda şu dizelerle veda ediyorum Nazım Hikmet'in mezarına: 


"Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, Yetmişinde bile mesela, zeytin dikeceksin, 

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, Yaşamak, yani ağır bastığından” 
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Şehrin mutlaka görülmesi gerekenler yerlerinden bir tanesi de tabii ki metro istasyonları. Moskova metrosunun olduğu alan savaş zamanında sığınak olarak kullanılırmış. Bu nedenle yerin oldukça derininde ve klasik hızdaki yürüyen merdivenlerden çok daha hızlı ilerleyen bir merdivenle aşağı iniyorsunuz. Aşağıda sizi oldukça geniş ve kristal avizelerle süslü peronlar bekliyor. Bir yere gitmeyecek olsanız bile bir bilet alarak aşağı inip tarihe tanıklık etmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada ayrı bir dünya, neredeyse bir kasaba büyüklüğünde bir alan var. 


Bunca güzellikle sarmalanmış bir şehir olan Moskova'da umduğumu bulamadığım tek şey restoranlar oldu diyebilirim. St. Petersburg'un aksine Moskova'da Rus mutfağı üzerine yoğunlaşmış çok fazla restoran yok. Hatta kendilerini Japon Mutfağına adamışlar desem abartmış olmam, hemen hemen her köşede bir sushi restoranı var. Merak edip birkaçını da denedim ancak maalesef pek başarılı değiller- di. Klasik kafe ve restoranlarda ise yemeklerin porsiyonları oldukça küçük, bir porsiyonla doymak biraz zor. Kim bilir, Rusların zayıf kalmalarının sırrı belki de budur. 
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Moskova'ya kadar gelmişken Rus Mutfağına özgü bir şeyler tatmadan dönmek istemiyorsanız hemen hemen her yerin menüsünde yer alan, ana malzemesi lahana olan "Borş çorbası"nı içebilirsiniz. Bu lezzetli çorbayı tatmanız için benim tavsiyem "Puşkin Cafe”; çünkü burada sunumlar şık, lezzeti yerinde ve porsiyonlar doyurucu büyüklükte. Ayrıca, Rusların patatesleri oldukça lezzetli, bu yüzden menüde patatesle yapılmış bir yemek görürseniz mutlaka sipariş etmenizi öneririm. Öylesi lezzetli bir patatesten, lezzetsiz bir yemek çıkması zor. 


Ayrıca Rusların "Smetana" dedikleri kremaları çok meşhur. Oldukça hafıf olan bu kremalarla şahane pastalar yapıyorlar, gözünüze güzel gelen bir pastanede bir kahve molası verebilir ve şahane bir dilim pasta sipariş ederek keyif yapabilirsiniz. 
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Moskova'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de tabii ki "Bolşoy Tiyatrosu”. Burayı mutlaka gezmeli hatta zamanınız olursa bir de gösteri izlemelisiniz. Eğer popüler bir gösteri izlemek istiyorsanız biletinizi önceden almanızda fayda var. Sadece o havayı solumak ve keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız yer olan ilk gösteriye de bilet alabilirsiniz. 


Gezmeye, görmeye, keşfetmeye, sanata ve tarihe meraklı herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden 
| biri bence Moskova. Aldığı onca darbeye, geçirdiği 
| Onca savaşa rağmen tahrip olmamış bir tarih, sanatla 
i aydınlanmış, ihtişamlı saraylarla süslenmiş bir şehir bekliyor sizi. Eğer siz de hikayenizin başkahramanı olmak, Woody Allen filmlerindeki gibi kendinizi bir anda başka bir yüzyılda bulmak istiyorsanız istika- 


2 metiniz Moskova olmalı derim. 
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Herkesi mutlu edebilen, sihirli yiyecek çikolata hakkında neler biliyorsunuz? Sizce yediğiniz gerçek çikolata mı, yoksa yıllarca kokolin yiyip çikolata yediğimizi mi sandınız? 


Ozge Yücesoy 
Glories Chocolate Lezzet Ustası 
“©” chocolatmaster 


4 


ÇİKOLATA NEDİR: 

Türk Gıda Tebliğine Göre Çikolata: Kakao ürünleri ile şeker ve/ veya tatlandırıcı; gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç olmak üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde izin verilen katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazırlanan ürünü ifade eder. 


Yani bu demek oluyor ki; süt tozundaki yağ haricinde hiçbir hayvansal yağ içeremez. Cerçek çikolatada sadece 9100 kakao yağı vardır. Palm yağı vb. yağları içeren ürüne çikolata değil “Kokolin” diyoruz. 


Wikipedia kaynağına göre kokolin; içinde süt yerine peynir altı suyu tozu barındıran, kakao yağı yerine margarin ya da farklı yağ türevlerini içeren, kakao yerine kakao tozu barındıran çikolata benzeri bir tatlı türüdür. Genellikle bayramlarda ikram edilir. 
Bir çikolatanın kalitesini belirleyecek kadar önemli olan "kakao yağı "nı bulundurmadığından dolayı kokolin ismiyle anılır. 


Evet kakaolu her ürün maalesef çikolata değildir. Yukarıda da gördüğünüz gibi bir ürünün çikolata olabilmesi için içerisinde mutlaka sadece ol 00 kakao yağı olmalıdır. 


Kakao yağı neden önemlidir, o zaman fırmalar neden kakao yağı yerine diğer yağları kullanıyor derseniz onun nedeni de çok basit; kakao yağı daha pahalı! Palm yağı, ayçiçek yağı, hurma yağı vs vs... Kakao yağı harici herhangi bir yağ kullanırsanız ürününüz daha ucuz olur ama gerçek çikolata olmaz! 


Kakao yağı içeren gerçek bir çikolata yediğinizde ne olur? 
* Kakao yağı vücut sıcaklığında eridiğinden dolayı, öncelikle tadına baktığınızda damağınızda erir. Ağzınızda bir lezzet şöleni başlar. Keyifli bir ürün yersiniz. 

* Aynı zamanda kakao yağı vücut sıcaklığında eridiğinden dolayı damar sertliği yapmaz. 

* Cilt kuruluğuna ve yaşlanmaya karşı etkilidir. 


TRAVEL AND GOURMETS 


28 


Kokolin yerseniz ne olur? 
Ağzınızda erimeyen, katı bir şeyi ne çiğneyebilirsiniz ne kolayca yutabi - lirsiniz; mideniz yanar. Kolesterol yapar çünkü vücut sıcaklığında erimez. 


Deki neden Kokolin var? 

Çünkü kakao çekirdeği gibi kuru bir maddeden elde edilen kakao yağı hem azdır, hem kakao yağını elde etme prosesi daha zordur ve dolayısıyla daha pahalıdır. Maalesef daha ucuz çikolata yemek isteyen kişiler, kakaolu yiyecek yemektedirler ancak ne yazık ki çikolata yememektedirler. 


Kaliteli, gerçek çikolata yemeğe alışan biri kolaylıkla kokolini ve çikolatayı ayırt edebilir. Gerçek çikolata sevenler kolay kolay kokolin yiyemezler. 
Biz Glories Chocolate olarak çikolatalarımızı sadece 90100 kakao yağı ve gerçek meyvelerden üretiyoruz. Bu nedenle tadına bir kez bakan, devamlı Glories İezzetini tercih ediyor. Biz ne dersek diyelim, karar veren ve kaliteyi anlayan önce damağınız, sonra mideniz oluyor ve onlar kolay kolay yanılmıyor. 


Handmade ve homemade Türkiye'de çok karıştırılan iki terimdir. Homemade evde yapılan ürünlere verilen isimdir. Yine elde yapılır ancak evinizin mutfağında üretirsiniz. Handmade ise yatırım yapılmış ve modern bir üretim tesisi kurulmuş, ancak ustalık ve bilgi birikimiyle elde yapılan ürünlerdir. Handmade çikolata üretiminde her biri çikolata tek tek elde üretilmektedir. Ürünleri büyük silolara koyup tonlarca almak yerine, her birinin üretiminden sorumlu şefler tarafından kontrollü olarak beğenilmeyen meyveler ayrılarak çikolatalar tek tek özenle üretilir. 
Değer verdiğiniz kişileri mutlu etmek için gerçek el yapımı çikolata hediye edebilirsiniz. 


Çünkü; 

* El yapımı çikolata kalite anlamına gelmektedir. 

* Handmade çikolatalar tek tek el ile üretilmektedir. Doğal malzemeler- den oluşmasının yanı sıra, kişiye özel ve eşsiz olması en büyük özelliğidir. 
Handmade demek; sevgi, emek ve yaratıcılıkla ortaya çıkan bir ürün demektir. 

* Siz de bu özel ayda, sevdiklerinize el yapımı çikolata hediye ederek onları mutlu edebilir ve ne kadar değerli olduklarını hissettirebilirsiniz. 
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Şabnan eri DARİS 


& berrydewblog www.berrydewblog.com 


Paris'ten merhabalar. Soğuk ve yağmurlu günleri biraz keyiflendirmenin en güzel yolu Paris'teki ufak cafelerde vakit geçirmekle oluyor. Parizyenler dışarıda yaz kış oturmaya bayılıyorlar ama sizler de benim gibi ısıtıcılara rağmen üşüyenlerdenseniz yeni keşfettiğim cafeye bayılacaksınız. Archive 18-20 isimli cafe Paris'in son dönemlerdeki en popüler semti olan Le Marais'de bulunuyor. Yol üstünde olmadığı ve bir konsept mağazanın hemen girişinde bulunduğu için Archive 18-20 hep sessiz, sakin ve birazcık da gizli bir mekan. Sağlıklı yemek ve içeceklere yer veren bu cafede vejetaryen ve veganlar için de özel lezzetler bulunuyor. Özellikle matcha ve frambuazlı kekini ve farklı bir lezzet arıyorsanız zerdeçal, Hindistan cevizi sütü, zencefil ve bal ile hazırlanan Golden Latte'yi denemenizi tavsiye ederim. 
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ZE KİTCHEN GALERİE 


Paris'teki Michelin yıldızlı restoranlardan biri olan ZE Kitchen Calerie hem farklı lezzetleri hem de diğer yıldızlı restoranlara göre uyguladığı uygun fiyat politikası ile benden de tam not aldı. Ünlü şef Wiliam Ledeuil 
Fransız Mutfağını Uzak Doğu lezzetleriyle harmanlayarak harika bir menü yaratmış. Altılı veya sekizli tabaklar halinde seçebileceğiniz tadım menülerinde; et, tavuk ve balık seçenekleri mevcut. Kimchili makarna, elma ve siyah trüf mantarı ile hazırlanan Thai usulü tavuk en beğendiklerim oldu. 
Yemekler kadar tatlıların da birbirinden lezzetli olduğu bu mekanda şefin spesiyalitesi olan wasabili dondurma anlatılmaz yaşanır. 


ANGELİNA 


Angelina bir Paris klasiği ve kurulduğu 1903 yılından beri en lezzetli tatlılarla hizmet veren bir patisserie. 
Coco Chanel'in de en sevdiği mekanlardan biri olan Angelina da keyifli bir kahvaltıdan, rengarenk tatlılara veya birbirinden farklı çaylarından patis- 


1 serie'nin imzası olan sıcak çikolataya 


kadar birçok lezzet mevcut. Angelina aynı zamanda kestane püresi ile kaplı olan efsane Mont Blanc tatlısının da yaratıcısı. Paris'te tarihi bir atmos- 


; © ferde çaysaati keyfi yapmak isteyen- 


lerin mutlaka uğraması gereken bir mekan Angelina fakat hafta sonları uzun bir bekleme kuyruğu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 


İSTANBUL 


Etiler'deki Scarlet'ten sonra 
İstanbul'un şık steakhouse kategorisine bir yenisi daha eklendi; Grill Branche! Ata- şehir'de açılan mekan fiyat/ performans açısından muadilleriyle benzer ortalamada. 
Lezzetler gayet başarılı. Özel - likle Cheddarlı Nachos Tandır tek kelimeyle enfes. Ben dur diyene kadar getirin diyeceğim cinsten. Ailenizle ya da önemli bir misafırinizle gidebileceği - niz yerler listenize alabilirsiniz. 
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# 
-j i İstinye Park açıldığından 

k 
€ beri hayatımızda olan Osmani, şimdilerde Watergar- den şubesiyle adından söz ettiriyor. Ev yemeklerinin yanı sıra; kahvaltı, döner, kebap çeşitleri, steakhouse ürünleri, alkol ve geniş tatlı büfesi olan mekanın döneri ve Adana Kebabı gözünüz kapalı sipariş verebileceğiniz lezzetlerin başında geliyor. 


İstanbul'un en geniş kapsamlı Lübnan Mutfağı temsilcisi. Kısa sürede o kadar 


başarılı bir ivme yakaladı ki, e geçtiğimiz günlerde 5. şubelerini açtılar. Hisarüstü, 


Moda, Karaköy ve Nişantaşı derken şimdi de Unig İstan- 


bul. Humus çeşitlerinden, "a zeytinyağlılara, Pita Dürüm © içerisindeki (| lezzetlerden, | 


mangal kokulu tatlara son derece geniş bir menüsü var Tahin'in. Çıtır Sarma 
Sarımsak Soslu Tavuk yemeden ayrılmayın buradan. 


Çılgın ve durdurulamaz fast food pizza akımının ardından; özlediğimiz o iyi hamurlu, iyi ve bol malzemeli, olması gereken derecede pişirilmiş gerçek bir pizza deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiyemdir Yumm Pizza. 
Geçtiğimiz haftalarda Bakırköy'de bir toplantım varken denk geldiğim ve deneyimlediğim mekanın “Karışık ve 
Ananaslı & Ricottalı Pizzasını muhakkak denemelisiniz. 


yili önde ADANA 


Yıllardır çeşitli mekanlara tatlı yapıp toptan satan "Bi Tepsi”, yakın bir geçmişte perakendeye yönelip piyasaya hızlı bir giriş yaptı ve böylelikle son zamanlarda popüler olan su böreği kervanına onlar da katılmış oldular. Rakiplerinden sıyrılıp yıldız gibi parlayan bir patlıcanlı & kıymalı börekleri var ki anlatmakla olmaz, mutlaka bu lezzetin tadına bakmanız gerek. Börek işinde başarılı olmalarının yanı sıra tatlıda da "40 Kat” ismini verdikleri özel bir baklava çeşidiyle damakları fethettiler. 

Adres: Sümer Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 


Adana'da bir Urfa Kebapçısı Ciğerci Cello. Ciğer, kuşbaşı ve terbiyesiz tavukla birlikte masada meze olarak; sade soğan, soğan salatası, lebeni ve bostani'yle servis ediliyor. Şanlıurfa'ya özgü lavaş ekmeğinin üzerinde gelen etler aklınızı başınızdan alıyor. 
Adres: Mersin Yolu Üzeri Sedef Oteli Karşısı 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SAĞLIK DEPOSU Kış ÇORBASI 


“am buz kestiği bugünlerde üzerinde tüten dumanıyla içimizi ısıtan çorbalar, sağlık açısından faydaları ile de sofralarımı- 


zın baş tacı. Acıbadem Üniversitesi Atakent i 


Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman "Kültürümüzde çorba o kadar 


yaygın ki kahvaltı da dahil gün içinde her & 


öğünde tüketilebiliyor. Kış aylarında sıcaklı- 


ğıyla içimizi ısıtan çorbaların diğer faydaları & ise içine eklenen besinlere göre değişiklik > 


gösterebiliyor. Kış çorbaları ile bağışıklığınızı destekleyebilir, hastalıklara karşı güçlü korunma sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman, sağlık deposu 5 kış çorbası tarifi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 
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Pancar, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken kış sebzelerinden biri. Antioksidan ve C vitamini deposu olması- nın yanı sıra zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de hastalıklara karşı tam bir kalkan görevi görüyor. İltihaplanma karşıtı etkisi olan pancar, hastalık sürecinde ise hızla iyileşmeye fayda sağlıyor. Buna karşın böbrek ya da safra taşı durumunda doktor tavsiyesi eğer oksalat içeren yiyeceklerden kaçınmak yönünde olursa, pancar da yüksek oksalat içerdiğinden kesinlikle tüketilmemeli. 


Tarifi: | adet büyük pancarı yıkayıp ince ince doğrayın. V4 adet kereviz, | orta boy patates, 2 orta boy havuç ve 3 diş sarımsağın kabuklarını soyun ve küçük küçük doğradıktan sonra tüm malzemeleri tencereye koyun. Sebzelerin üzerine dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen sebzeleri blenderdan geçirdikten sonra üzerine daha önceden haşlanmış | su bardağı et suyu ekleyin. İstenen kıvam yakalanana kadar üzerine sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyerek servis edin. 


a1 


> Tarifi: 3 dilim bal kabağını soyup küp 


| Balkabağı; yüksek alfa ve beta karoten m 


içeriği ile bağışıklık sisteminin en etkin savaşçılarından biri. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklerken, tokluğu da sağlıyor. 100 gramı, yetişkin bir kişinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini tek başına karşılıyor. Balkabağı yüksek A vitamini içeriyor. A vitamininin gereğinden çok fazla alınması ise özellikle çocuklarda bazı sağlık sorunlarına yol açabildiğin- den aşırı tüketiminden kaçınılmalı. 


küp dilimleyin ve derin bir tencereye koyun. Az su ile iyice pişirdikten sonra ezerek blenderla püre haline getirin. 
Üzerine | su bardağı süt ilave ettikten sonra 5 bardak su ekleyin. İçine 2 kaşık un ile karıştırılmış | yumurta sarısını yavaş yavaş ilave edin ve bir taşım kaynatın. Eğer gerekli görürseniz sıcak su ile kıvamını istediğiniz düzeye getirdikten sonra ocaktan indirmeden 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. 
İsteğe göre tarçın da ekleyebilirsiniz. 


lencefil; özellikle Asya'da binlerce yıldır grip ve soğuk algınlığı için kullanılan, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra öksürüğe de iyi gelen bir besin. 
Daha rahat nefes almaya ve balgam atmaya yardımcı olan zencefil, mide bulantısına da faydalı. Ancak her yararlı besinde olduğu gibi zencefilin de aşırı tüketimi fayda yerine zarar veriyor ve gaz, mide yanması gibi sorunlara neden olabiliyor. 


Tarifi: | su bardağı kırmızı mercimeği ayıklayın ve yıkayın. | orta boy patates, | adet havuç ve | adet soğanı küp küp doğrayın. Bir tencerede ? litre su ilave ederek bütün malzemeleri iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişen karışımı blenderdan geçirin, gerekirse sıcak su ile kıvamı açın. | başparmak boğumu büyüklüğünde taze zencefili soyup rendeledikten sonra, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile ilave edin ve bir taşım kaynatın. En son tuz ve karabiber ekleyerek servis yapın. 


Sarımsak ve soğan içeriğinde barındırdıkları solfosid ve allicin sayesinde doğal antibiyotik görevi görüyor. Nezle ve s0- 
— gukalgınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ” 
ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla savaşıyor. Nohut ve ıspanak karışımıyla hem lezzetli hem de faydalı bir kış çorbası hazırlayabilirsiniz. 


Tarifi: | su bardağı haşlanmış nohut ve | 

su bardağı haşlanmış buğdayı tencereye 

koyun ve |,5 litre su ilave edin, kaynamaya bırakın. Bir kasede | adet yumurta 

sarısı, > yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek i kaşığı tam buğday ununu karıştırarak pürüzsüz bir karışım elde edin. Kaynayan sudan ilave ederek ılıştırın ve yavaş yavaş çorbaya ilave ederken bir yandan çorbayı karıştırın. Bu şekilde yoğurdun kesilmesi önleniyor. Bir tavada piyazlık doğranmış soğanları hafıfçe pembeleştikten sonra, yıkayıp doğradığınız | bağ ıspanağı ekleyin. İspanaklar dişe dokunur ama pişmiş kıvama gelince rendelediğiniz 5 diş sarımsağı ilave edin ve karışımı ocaktan alın. Servis ederken çorbanın üzerine kaşıkla ıspanak karışımını ilave edin. 


|! 


Lerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde obeziteden kansere birçok hastalığa karşı fayda sağlarken, aynı zamanda iltihaplanma giderici ve önleyici etkisi de bulunuyor. Demir, magnezyum ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zerdeçal, gribe karşı da önemli bir kalkan görevi görüyor. Besin olarak zerdeçalın özellikle miktar kontrolü yapılarak baharat amacıyla tüketiminin herhangi bir sakıncası olmasa da zerdeçal ya da kurkumin takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. 


Tarifı:l adet tavukgöğsünü ortalama 1,5 litre su ile haşlayın. Haşladıktan sonra didikleyin. 2 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını kavurun, kavurduktan sonra yavaş yavaş tavuk suyu ilave edin. 
İçine 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ilave ederek pişirin. Dilediğiniz miktarda limon suyunu ve | yumurtanın sarısını karıştı rın, kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak ılıştırın ve yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Didiklenmiş tavukları, 2 tatlı kaşığı püre haline getirilmiş taze zerdeçalı 


ya da | tatlı kaşığı toz zerdeçalı ekleyin. E, 


Tuz ve karabiber ekleyerek servis edin. 
: p İ ——— j | 


79 z sü 
Bam ar: iu magzuzula 
Mİ 


“ 


New lil LEŞŞME ENGLAND, v 


Otelin T-Spa'sında, beş hidro-masaj alanı ve ona bağlı açık jakuzili küvet Lerenti ısıtmalı bir Kapalı havuzu bulunmaktadır. Şezlonglu panoramik dinlenme salonu ile tabandan tavana yükselen pencerelerinden göl manzarasını izleyebileceğiniz bir ta- 


Jin Sarlma sahip bu huzur oteli. Geleneksel hamam tedavileri ve sıcacık parlak taşlarıyla i 


| 


GHEDİ ANDERMATI 
Andermatt, SWITZERLAND 


İsviçre'nin soğuğunda içinizi ısıtacak geleneksel şekilde döşenmiş iç ve dış tarzıyla sizi kendine çekecek bu otel. Yoga dersleri, buhar banyosu ve kaslarınız yorgunluğu almak için geliştirilen özel masajları kaçırılmaması gerekenlerden. Ruhunuzu beslemek için günde iki defa 90 dakikalık dağ yürüyüşleri yapabilir ve yıl boyunca ilahi yoga öğreten, maniralar ve kutsal meditasyonlar için Tibetli Budist rahip Loten Dahorstang'ı ziyaret edebilirsiniz. | | 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X Caudalie,üzüm im çekirdekleinduunan polifenollerin yaşlanma karşıtı özelliklerini ve spa'nın 

” kendi doğal sıcak su kaynağı olan tedavileri içeren vinoferapi kavramına öncülük ediyor. Bül- 

” / genin eski tütün kurutma kulübelerinden esinlenilen tahta bir yapıya sahip bu otelin yirmi ,. adet tedavi odası, cafe ve dinlenme odaları ve kirişli kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. 
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Vücuttaki enerjinin akışını yansıtacak sekilde tasarlanan Gorinihia otelindeki ESPA Life'ın dalga farzı koridorları, akışkan ve fütüristik tarzıyla sizi adeta içine çeker. Dinlenme odalarında verilen spa hizmeti ile kendinizi geleneksel uykularıdan, rahatlatıcı yağlarla yapılan masajın verdiği huzurlu uykulara bırakacaksınız. 
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Bu otelde spor yaparken panoramik görünüme sahip pencerelerden kar yağışını izleyebilirsiniz. Kişiye özel oluşturulan egzersiz ve diyet programıyla formunuzu koruyabilir, günlük masaj, hidroterapi, detoksifıyan çamur maskeleri, Nordic dağ yürüyüşleri ile kendinizi daha sağlıklı ve zinde hissedebilirsiniz. 
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“Çocuğum büyüyünce bana anne diyebilsin 


yeter... 
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